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Beste schenker,

We nemen stilaan afscheid van de zomer, niet dat het zo’n 
geweldig jaar was, maar toch. Officieel is de herfst begonnen, 
als u deze CH Info in handen krijgt. Naarmate de dagen korten, 
worden ze voor veel mensen ook wat zwaarmoediger. Minder 
sociale contacten, de eenzaamheid die zijn schaduw om zich 
heen werpt. En daaraan gekoppeld: voor heel wat mensen kop-
zorgen over de kosten voor verwarming, die opnieuw dreigen te 
stijgen.

Onze collega’s van Caritas Oostenrijk en Caritas Duitsland 
hebben daarvoor tijdens de energiecrisis  van twee jaar geleden 
’Wärmestuben’ ingericht, ruimtes waar mensen die er niet meer 
in slaagden hun eigen woning te verwarmen omdat het te duur 
geworden was, konden bijeenkomen, met een bord soep en 
een kleine maaltijd, maar vooral ook met anderen, én waar ze 
ook met allerhande vragen terecht konden bij medewerkers van 
Caritas.

We hebben met Caritas niet stilgezeten, we hebben plannen 
gesmeed om een soortgelijk onthaal  op te starten in Antwer-
pen. Eigenlijk sluiten we daarmee opnieuw aan bij een vroeger 
initiatief dat we organiseerden met betrekking tot dagopvang 
in de winter in de Sint-Walburgiskerk, wat verder gestalte kreeg 
in een aantal gelijkaardige projecten in Mechelen, Brussel en 
Hasselt. We willen dit nu ook organiseren in het Annonciaden-
klooster in Antwerpen, in wat we ‘Jo’s plek’ hebben genoemd, 

Samen armoede en eenzaamheid doorbreken

met een knipoog naar Johanna van Frankrijk, de stichteres van 
de congregatie.  

Dezer dagen gaat ook alle aandacht naar Paus Franciscus, die 
ons land bezoekt. Ongetwijfeld zal hij daarbij ook opnieuw op-
roepen tot solidariteit met mensen in armoede, en met mensen 
die gebukt gaan onder vereenzaming. Hij verwijst daarbij vaak 
naar het bijbelvers ‘het is niet goed dat de mens alleen is’ (Gn 
2,18). 

“Het streven naar gemeenschap is zo diep verankerd in ons 
menselijk hart dat de ervaring van verlatenheid en eenzaamheid 

angstaanjagend en pijnlijk kan zijn, soms zelfs onmenselijk.” 
Paus Franciscus

We voelen ons bij Caritas gesterkt door de bemoediging van 
de Paus. En door uw daadwerkelijke financiële steun. Om onze 
werking mogelijk te blijven maken en concreet Jo’s Plek ope-
rationeel te maken, kloppen we opnieuw bij u aan. We hebben 
uw steun immers broodnodig. Uw gift laat ons toe mensen op 
verhaal te laten komen, erbij te horen, hun verhaal te doen en 
hun zorgen uit te spreken, en zo de hoop te zien weerkeren op 
een meer rooskleurige toekomst.  

Mogen we ook ditmaal opnieuw op U rekenen? Van harte dank!

Bruno Aerts 
Voorzitter

Dominic Verhoeven  
Ondervoorzitter 



Jo’s plek: warme ontmoetingsplek waar mensen een veilige haven vinden

Doelpubliek
In het voormalige klooster van de Zusters Annonciaden in 
Berchem starten we ‘Jo’s plek’, een open, laagdrempelig 
inloophuis voor iedereen die er nood aan heeft.  
Vanuit een presentiebenadering willen we ‘er zijn’ voor 
onze bezoekers. Ons doelpubliek zijn mensen die op zoek 
zijn naar een breder sociaal vangnet of gewoon wat  
gezelschap, mensen die met moeite de verwarmingsfac-
tuur kunnen betalen, maar die toch graag warm willen 
zitten in de winter, dak- en thuislozen, mensen met een 
psychische kwetsbaarheid of die gewoon hun hart eens 
willen luchten, mensen uit de buurt tot ver daarbuiten.  
Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. 
We staan klaar om hen te ontvangen en hen een luiste-
rend oor te bieden.

Aanbod

Warme huiskamer

We bieden een gezellige huiskamer, wat koffie en thee en 
een groene oase in het hart van de stad, waar bezoekers 
tot rust kunnen komen. Met het vrijblijvende aanbod van 
enkele laagdrempelige activiteiten willen we aanzetten tot 
verbinding: samen een kleine maaltijd bereiden, een ge-
zelschapsspel spelen, de (af)was doen, … We plannen be-
wust geen grootse agenda vol activiteiten en uitstappen. 
Een partijtje biljart of tafelvoetbal kan wel, maar grootse 
muzische, creatieve of sportieve activiteiten staan niet 
op de agenda. Als mensen met vragen komen, willen we 
hen helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen, maar 
eigenlijk is dat niet onze insteek. We willen onze werking 
bewust niet opvatten als een buurthuis.

Eerstelijnszorg

Wat we wel willen aanbieden, is – als de bezoekers 
daarom vragen -  een vorm van eerstelijns sociale hulp: 
administratieve hulp, individuele hulp bij het zoeken naar 
een woning of een job, advies en begeleiding bij psycho-
sociale en juridische vragen. We verwijzen zo nodig door 
naar gespecialiseerde diensten. We interveniëren alleen 
op vraag van de mensen zelf. We zorgen er in de eerste 
plaats voor dat de bezoekers zich omringd voelen, we 
blijven aanwezig, luisteren aandachtig en proberen ons 
zoveel mogelijk in hun perspectief te plaatsen. Want de 
bezoekers die we beogen, zijn niet alleen mensen die 
lijden onder met armoede geassocieerde tekorten, maar 
die zich ook sociaal overbodig (eenzaam, van geen tel) 
voelen in de maatschappij.

Mensen in financiële, sociale of psychische kwetsbaar-
heid ondervinden vaak nog een te grote drempel om zelf 
hulp te vragen of raken soms de weg kwijt in het kluwen 
dat het dienstenaanbod is. Daarom willen we goede 
contacten uitbouwen met sociale werkers, straathoekwer-
kers, OCMW- en CAW-hulpverleners.

Vrijwilligers

De hulp van vrijwilligers is daarbij van essentieel belang. 
We plannen een team van vrijwilligers samen te stellen, 
hen op te leiden en bij te staan waar nodig. We beogen 
dat ook mensen uit ons doelpubliek op termijn een 
vrijwilligersrol binnen ‘Jo’s plek’ opnemen. We weten uit 
ervaring dat een actieve rol kan helpen om mensen zelf-
vertrouwen te geven en tegelijk wordt het project dan ook 
meer gedragen.

Onvoorwaardelijk

Anders dan de meeste sociale overheidsdiensten kop-
pelen wij geen voorwaarden, regels, tijdsquota of andere 
beperkingen aan onze hulp. We willen de drempel zo laag 
mogelijk houden en het vertrouwen in onze onvoorwaar-
delijke nabijheid en steun niet schaden. Ons doel is niet 
alleen om problemen op te lossen, onze zorgrelatie zet 
vooral in op betrokkenheid bij onze bezoekers. We gelo-
ven erin dat we op die manier hun hulpvraag beter kunnen 
formuleren en afbakenen en daardoor hun problemen 
doelmatiger kunnen helpen oplossen. 

Locatie

Jo’s plek is gesitueerd op het gelijkvloers van het oude 
Annonciadenklooster in centrum Berchem, met aanleu-
nend een basisschool, een crèche en een woonzorgcen-
trum. De naam is ook een knipoog naar Johanna van 
Frankrijk, die in 1500 de congregatie van de Annonciaden 
oprichtte. We liggen bovendien niet ver van Buurtcentrum 
Posthof. 

Met dit initiatief willen we het gevoel van een-
zaamheid doorbreken door op een ongedwon-
gen manier mogelijkheden tot verbinding en 
ontmoeting te creëren in de dagelijkse gang van 
het leven. We willen de activiteiten zo laagdrem-
pelig mogelijk houden en niet te sterk vast-
houden aan een vast programma of specifieke 
activiteiten. Niet iedereen ziet het zitten om 
(in groep) aan een yoga- of computerles deel 
te nemen. Met het ontmoetingshuis willen we 
mensen individuele aandacht geven en op een 
informele manier in gesprek gaan. Maar wie 
liever gewoon meedoet of aanwezig is zonder 
veel te delen, is uiteraard ook heel welkom. 
Daarnaast zetten we in op het faciliteren van 
contacten tussen mensen en willen hen de mo-
gelijkheid bieden om hun netwerk te vergroten 
in hun eigen buurt.”

Dorien Van Haute, adjunct directeur Caritas Vlaanderen

Expertise

Het idee komt van gelijkaardige initiatieven van onze 
zustercaritassen én van bevriende organisaties. Caritas 
Vlaanderen maakt deel uit van de wereldwijde confedera-
tie Caritas Internationalis, actief in meer dan 165 landen. 
Binnen dit netwerk leren we van elkaars praktijken.  
De initiatieven ‘Warmestübe’ en ‘Klimaoase’ in Caritas  
Wenen en ‘Warmestüben’ in Caritas Berlijn zijn bijvoor-
beeld zeer analoge projecten als ‘Jo’s plek’, met een warm 
(in de winter) of verkoelend (in de zomer) inloophuis voor 
wie op zoek is naar gezelschap, gericht aan iedereen, 
maar met bijzondere aandacht voor mensen met een 
sociale, psychische of financiële problematiek. 

Caritas Vlaanderen zet zich als sociale organisatie al vele 
jaren in voor personen die zich in een kwetsbare situatie 
bevinden. Onze operationele werking Caritas Hulpbetoon 
ondersteunt projecten van derde organisaties en paro-
chies in dat kader. We halen onze mosterd voor  
‘Jo’s plek’ ook bij enkele van die projecten, zoals  
‘Koraalhuis’ in Mechelen, ‘Café anoniem’ in Hasselt, ‘De 
Sluis Onze Thuis’ in Gent en ‘Kantel’ in Brugge. Stuk voor 
stuk prachtige initiatieven die onvoorwaardelijk mensen 
willen verbinden en versterken!

Handen uit de mouwen

Woont u niet al te ver af van één van onze initiatieven? 
Misschien kan u ons ook daadwerkelijk helpen, door 
als vrijwilliger een handje toe te steken!  
U kan dan contact opnemen via  
www.caritasvlaanderen.be/nl/word-vrijwilliger,  
of via een mail aan caritas.hulpbetoon@caritas.be.  
Van harte dank!



Rijksregisternummer
In het kader van de aflevering van fiscale attesten, vraagt 
de overheid ons vanaf nu uw rijksregisternummer door te 
geven.

Als u dit nog niet met ons gedeeld heeft, verzoeken we u 
vriendelijk om dit zo snel mogelijk te doen. Vermeld daarbij 
uw naam en adres.

Stuur deze gegevens per post naar:

Caritas Vlaanderen t.a.v. Estelle De Ceulener 
Liefdadigheidsstraat 39 
1210 Brussel

Of per e-mail naar:  
caritas.hulpbetoon@caritas.be

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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Pausbezoek
Paus Franciscus bezoekt van 26 tot en met 29 september 
ons land, naar aanleiding van het 600-jarige bestaan van 
de universiteit van Leuven en Louvain-la-Neuve. Daarnaast 
staan ontmoetingen met politieke en kerkelijke hoogwaar-
digheidsbekleders op de agenda, maar ook met jongeren en 
met gewone gelovigen, die de kerk dag in dag uit gestalte ge-
ven. Het hoogtepunt wordt de eucharistieviering op zondag 
29 september om 10u in het Koning Boudewijnstadion. De 
offerandeprocessie tijdens de viering wordt gevormd door 
mensen uit armoedeorganisaties. 

Het is een duidelijk signaal dat armoedebestrijding de paus 
nauw aan het hart ligt. De internationale Caritasconfederatie 
vindt in Paus Franciscus dan ook een bondgenoot in onze 
strijd om de caritas en de gerechtigheid over de hele wereld 
te bevorderen. Samen met Paus Franciscus zijn wij ‘Hoopvol 
onderweg’, het thema van het jubeljaar 2025...

Oproep tot steun 
Wij willen mensen met een psychische, sociale of financiële 
kwetsbaarheid verbinden en versterken en zo bijdragen aan 
een warme samenleving. Het ontmoetingshuis ‘Jo’s Plek’ 
wordt vooralsnog met eigen middelen gefinancierd. We be-
perken onze werkingskosten daarbij tot het minimum. Helpt 
u ons helpen?

Giften zijn welkom op rekeningnummer  
BE80 7765 9023 3377  
met referentie ‘NM2024/3 Jo s Plek’. 

 
Alvast een warme dank!

Schenkt u 40 euro of meer? Dan heeft u recht op een  
belastingvermindering van 45% van uw gift. U ontvangt dan 
van ons in maart 2025 een fiscaal attest. Bedraagt uw gift 
bijvoorbeeld 100 euro, dan ontvangt Caritas Hulpbetoon uw 
100 euro en recupereert u 45 euro van uw gift. 

Wenst u deze post voortaan liever niet of digitaal te ontvangen? Laat het ons dan weten via caritas.hulpbetoon@caritas.be

Caritas Hulpbetoon Info 
Verschijnt driemaandelijks. 
Oplage: 4851

Verantwoordelijke Uitgever 
Dominic Verhoeven 
Redactie & administratie

Caritas Hulpbetoon vzw 
Liefdadigheidsstraat 39 
1210 Brussel 
T +32 (0)2 608 00 73 
Caritas.hulpbetoon@caritas.be

Beelden: Caritas Vlaanderen, 
Ashwin Vaswani via Unsplash

Alle info vind je op de website van het Interdiocesaan centrum 
rond het pausbezoek: www.popevisit.be/nl.
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